Verslag van het feest van Andrea en Conchita, 17 augustus 2025

Verzamelen bij sportcentrum de Poldersport in Vlaardingen, daar hebben we
meer koffie gedronken op de woensdag avond.

Ook nu werden we ontvangen door Andre en Conchita met ook wat familie erbij
en koffie. Toen iedereen was gearriveerd liepen we richting de boot want we
gingen varen. En ja hoor daar lag hij de beruchte fluisterboot de Andante die
bekend staat om zijn motor met weinig herrie, nou dat klopte ook wel want we
konden de gids goed verstaan tenminste als je vlak bij haar stond, ze had het wel
veel over haar vader vond ik. Maar het mocht de pret niet drukken het was een
gezellige boel aan boord en varen is altijd leuk vooral als je binnen zit want ja er
viel wat regen maar daar hadden wij geen last van.

We voerden richting het Bommeer in een gebied dat heet 'de Vlietlanden' echt
mooi. Er waren consumpties aan boord en dat was en maakte het nog gezelliger.
De kadoos werden overhandigd en Andre bedankte iedereen daar voor en
vertelde ook hoe blij hij was om bij de groep te zijn met de nadruk voor het
delen van de mooie momenten maar ook de ondersteuning als het even tegenzit.

De boot ging verder en uiteindelijk kwamen we bij café het Jachthuis waar we
van boord gingen voor nog meer drankjes en allerlei lekkernijen. Was heel
gezellig daar en ik hoorde dat Conchita eigenlijk helemaal nergens van af wist, ja
dat is wel een verrassing zeg en volgens mij vond ze het geweldig.

Het is altijd leuk met Paulshardloopgroepen en met natuurlijk een musici in ons
midden was er weer een lied gemaakt door Nico en dat werd door iedereen uit
volle borst mee gezongen. Uiteindelijk na een 1,5 uur stapte we weer op de boot
voorzichtig want het was toch anders na een paar alcoholische dranken maar de
schipper wees ons op de gevaren van het lage deurtje en dat vervelende afstapje
en zo kwamen we veilig aan boord, ook de wat oudere onder ons die van boven de
72 jaar.

Na een half uur waren we weer bij het sportcentrum en we bedankte Andre en
Conchita voor deze leuke middag voor hun 10 jarige samenzijn, waarschijnlijk
over 10 jaar weer. Sommige waren met de fiets en andere met de auto, ik en
Jeanet konden meerijden met Peet en Wilma en was fijn. Hopelijk hebben we
snel weer wat leuks met elkaar. Groetjes van mij Jan Z en tot snel allemaal.

Met dank aan René is hier een terugblik op het feestie van Andre en Conchita



https://www.youtube.com/watch?v=pIo2pmAyp_I

